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Een boek over Papoea’s en een ‘veteraan met een missie’
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Henk C. Hoogink - tekst en fotografie



Het is 16 augustus 1961 en Henk Hoogink wordt als dienstplichtig marinier,
uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea.

Deze laatste Nederlandse kolonie werd verdedigd tegen de infiltraties van het
Indonesische leger. Nederland had de Papoea’s immers een vrije staat beloofd.
Na een indrukwekkende periode van tien maanden komt hij, in een harnas van
gips, weer terug in Nederland.

In 1996 keert Henk terug en wordt geraakt door ontmoetingen met gekwetste
Papoea’s. Gekwetst doordat hun beloofde eigen land is ingenomen door
Indonesié en gekwetst door de brute schending van mensenrechten door
datzelfde Indonesié.

De periode als marinier, de terugkeer in 1996, de oprichting van Stichting
Manusia Papua, dertien reizen naar Papua en de realisatie van
eenentwintig projecten, hebben interessante verhalen
en prachtige foto’s opgeleverd. Verhalen over hitte,
spanning, angst en afzien in de jungle, verdriet van
een moeder, diep verlangen naar een geliefde, schoon
water, een kraamkliniek, vervolging, de kwetsbare
natuurlijke rijkdom van het gebied, paradijsvogels,
pinang en peniskokers.

‘Papoea’s zijn gekooide paradijsvogels’

De opbrengst van het boek gaat naar een humanitair project in Papua.




